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Nog minder ver-
rassend is de vast-
stelling dat de 
manifestaties van 

een onduidelijke en verdeelde 
oppositie verder zullen plaats-
vinden. De Joodse bevol-
king van Rusland heeft het 
antisemitisme van de Tsaren 
en van het communistische 
regime beleefd. In beide om-
standigheden hebben de 
Joden in de frontlinie gestaan 
van eerst de revolutionaire en 
later de democratische bewe-
gingen. De communistische 
beweging die de val van de 
Tsaren veroorzaakte kon vanaf 
het begin rekenen op de sym-
pathie van de Joodse intellec-
tuelen. Trotski, de stichter van 
het Rode Leger, is het meest 
uitgesproken voorbeeld van 
deze betrokkenheid. 
  De Joodse revolutionaire 
beweging was gevoed door 
de drang naar rechtvaar-
digheid en gelijkheid van een 
bevolkingsgroep die zwaar te 
lijden had onder de voort-
durende pogroms van de tsa-
ristische Kozakken en het staat-
santisemitisme van het regime. 

Het dilemma van de

Russische Joodse 
Gemeenschap

door  A.Z.

Maar idealen moesten met de 
komst van Stalin snel plaats 
ruilen voor het realisme van de 
communistische onderdruk-
king. Het gelijkheidsprincipe 
bleek een vluchtige droom 
te zijn en veranderde snel in 
een onderdrukte nachtmerrie 
waarin opnieuw het antisemi-
tisme een staatszaak werd. 
Het beroemde 5 de artikel in de 
paspoorten waarin “Joods” als 
nationaliteit werd geschreven 
maakte van de Joden twee-
derangsburgers. Opnieuw 
voerden Joden de eerste gele-
deren van het gevecht voor 
democratie, en de val van het 
communistische regime leidde
tot een periode van anarchie 
tot het moment dat Vladimir 
Poetin de horizontale macht 
van het Kremlin invoerde. 

“Op het einde 
van elke ver-
andering in 
de politieke 
toestand werd 
de Joodse ge-
meenschap 
telkens ge-
confronteerd 
met een stij-
gend antise-
mitisme.”

Poetin gaf de bevolking hun 
waardigheidsgevoel terug van 
een economische grootmacht 
en het eeuwenoud vertrouwde 
imago van een sterke leider 
die geen of weinig tegenstand 
duldt. 

De laatste maanden kende de 
Russische pers en dan voor-
namelijk de televisie al in ja-
ren ongekende momenten 
van vrijheid van meningsuit-
ing. Tegenstanders van het 
regime krijgen veel ruimte 
om hun ongenoegen te uiten. 
Protestacties in Moskou 
werden tevens uitgezonden en 
besproken.
De Joodse bevolking en voor-
namelijk de Joodse notabelen
vragen zich af welke kant van 
de barricade ze moeten kiezen. 

Vladimir Poetin met Rabbijn Lazar

De overwinning van 
Poetin was voor 
alle waarnemers geen 
verrassing. 
Niettegenstaande de 
vermeende onregel-
matigheden, kan men 
besluiten dat de Rus-
sische bevolking stabi-
liteit boven de onzeker-
heid van ongrijpbare 
vrijheid heeft verkozen. 

u

Centrale Magazine - 18



Centrale Magazine - 19

Het dilemma van de

Russische Joodse 
Gemeenschap

door  A.Z.

Oprah Winfrey, de meest beroemde tv-personaliteit 
van de VS en misschien zelfs van de wereld wil met 
haar show “De verborgen culturen van de VS” een blik 
achter de schermen van de Amerikaanse veelzijdige 

culturen geven. Oprah wil dat de verschillende gemeenschappen 
elkaar beter leren kennen en daardoor meer begrip voor elkaar 
tonen. Een bezoek aan de 
meest Orthodoxe buurt 
van Brooklyn, Borough 
Park, was dus evident. Het 
was een verfrissende ont-
moeting voor Oprah daar 
het gezin Ginsbergs, die ze 
bezocht, tot nu nooit van 
Oprah gehoord hebben, de 
namen van de beroemdheden op haar shows niet konden herhalen 
en zelfs nooit advies vroegen aan Dr. Phil met wie Oprah samen-
werkt. Maar de openheid van de Chabad familie naar de buiten-
wereld verbaasde Oprah nog meer. Volgens de berichten genoot 
ze tijdens het diner van de Chalah brood en de gefilte vis. Oprah 
voerde zelfs een gesprek met chassidische vrouwen over hun 
seksueel leven. Oprah uitte haar bewondering over het gebrek aan 
elektronische spelen bij charedische kinderen. Volgens haar wordt 
dit een bezigheid die de andere kinderen te veel in haar macht 
neemt. Rabbijn Motti Seligson van de Chabad plaatste een inter-
view met Oprah op zijn website en vroeg haar advies over hoe niet-
orthodoxe joden beter hun erfgoed konden ontdekken.  

“American Hidden culture”; 

Oprah op 
bezoek bij 
Chabad

door A.Z.

“Oprah voerde 
zelfs een gesprek 
met chassidische 
vrouwen over hun 
seksueel leven.”

 
Voor de eerste keer in de Russisch-Joodse verhoudingen, is de 
keuze allesbehalve gemakkelijk te nemen. 
De opperrabbijn van Rusland, Pinchas Goldschmidt, ver-
klaarde aan JTA news dat jongeren bij hem komen met de 
vraag waarom hij niet meedoet aan protestacties. Tegelijker-
tijd vraagt de oudere generatie dat hij de jongeren moet over-
tuigen niet mee te doen aan de oppositiebetogingen. 
Deze verschillende aanpak en zienswijze van de Joodse bevol-
king is te verstaan. Onder Poetin werd het antisemitisme sterk 
teruggedrongen. De voormalige en tegelijkertijd toekomstige 
president schaamt zich niet met Rabbijnen op televisie te ver-
schijnen en vertoont groot respect voor religieuze vrijheid. 
Zijn respect voor de Joodse tradities is zelfs hoger dan in som-
mige Westerse landen. Anderzijds steunt Rusland het Iraans 
regime alsook Arabische dictaturen zoals Syrië. De oudere 
generatie krijgt koude rillingen bij de gedachte van een terug-
keer van het communistisch regime.
De Russische Joodse gemeenschap, die de linkse politiek ge-
lijkstelt met een antisemitische basisfilosofie, is voorstander 
van economisch liberale ideeën en rechtse sympathieën. 
Deze gemeenschap is tevens veel zelfbewuster dan de Europese 
gemeenschappen. Deze zelfbewustheid is terug te vinden bij 
vele Europese leiders van het voormalige Sovjet-Unie origine.
In zekere mate kan men de Russische Joodse gemeenschap 
vergelijken met de Amerikaanse omwille van hun ambities en 
politieke betrokkenheid. 

De Joods-Russische burger bekijkt tegelijkertijd Joodse als 
Russische belangen, verklaarde Chlenov, secretaris van het 
Euro-Aziatisch Joodse Congres. De Joodse vertegenwoordi-
gers die voornamelijk in Rusland wonen spreken van een goe-
de periode voor de Joodse bevolking onder Poetin, zelfs de 
beste van de laatste 200 jaar. Uiteraard willen ze deze verwor-
venheden niet zien teruggeschroefd worden door een nieuw 
regime waarvan de spilfiguren onbekend zijn en met een on-
duidelijk programma behalve de wil om zelf aan de macht te 
komen. 
De jongeren zijn uiteraard impulsiever. Ze kenden de 
beperkingen van het communisme niet en eisen grotere vrij-
heid van meningsuiting. Is het risico van verandering het 
waard? Op het einde van elke verandering in de politieke toe-
stand werd de Joodse gemeenschap telkens geconfronteerd 
met een stijgend antisemitisme. 
De Joodse leiders hebben allemaal een verschillende gedachte 
en elk van hun beschouwt zich als de belangrijkste vertegen-
woordiger van de Joodse stem. Maar zij allen hebben bepaalde 
identieke kenmerken die de uiteindelijke richting van hun be-
trokkenheid zullen bepalen. ZIJ zijn allen fier op hun Joods-
Russische achtergrond en betuigen uitdrukkelijk hun steun 
aan Israël. Ze gaan hun steun blijven betuigen aan het regime 
voor zover deze respect blijft tonen voor de Joodse identi-
teit. Religieuze vrijheid en respectvolle benadering zullen 
blijven primeren op politieke overtuigingen en een onzekere 
toekomst.
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